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Kennen jullie het bijbelboek Esther? Die jonge, beeldschone Joodse vrouw die tot Koningin gekozen

werd?  Deze week duiken we eens dieper in dat verhaal, omdat er best wat elementen in zitten die ook

voor onze rol als moeder belangrijk kunnen zijn. Esther was namelijk op het juiste moment op de goede

plek. Dat kostte haar veel en was niet geheel zonder risico. En ook al noemt niemand Gods naam in het

bijbelboek, tussen de regels door lees je dat Hij er overal bij was.

 

Esther maakte een groei door van jonge vrouw naar krachtige leider, door te volgen en te doen. Iets wat

wij als moeder eigenlijk ook doen. :-)

 

Dit keer geen lange overdenking, want er is te veel te vertellen in de devotionals. Dag 1 is iets

uitgebreider. 

 

Veel zegen deze week! 

Overdenking



Bijbel (ik daag je uit ook een papieren Bijbel te gebruiken, maar een digitale mag natuurlijk

ook, mits je alle andere meldingen even uitzet)

Tien minuten tot een kwartiertje van je tijd

Een pen en papier

De download die is gecommuniceerd in de blog of het blog zelf 

Wat heb je nodig voor de Weekly Devotionals? 

 

 

Hoe begin ik? 

 

Zoek een rustig plekje, doe je ogen dicht, adem een paar keer diep in en uit en vraag de Heer

om je vandaag te vullen met Zijn woord.  

 

Hoe eindig ik? 

 

Dank de Heer voor deze tijd met Hem en vraag Hem inzichten te geven als dat nodig is. Het

kan best zijn dat dat wat je vandaag leest nog een paar dagen door resoneert of later

terugkomt. 

 

Het proces

 

Het kan best zijn dat je door deze devotionals in een groeiproces komt wat betreft geloof. Dat

hopen wij in ieder geval wel. Het is mooi om dat te volgen. Schrijf als je wilt elke keer in een

paar steekwoorden (of meer woorden) op wat er in je op komt of wat je kwijt wilt. Het is mooi

als je dit in een speciaal schriftje doet (wordt aan gewerkt!) zodat je je eigen reis met God kunt

volgen.

Succes en zegen!

Voorbereiding



Gezien worden en grenzen stellen  

 

Lees Ester 1:1-4  

 

Koning Ahasveros is drie jaar koning als hij een groot feest organiseert. Iedereen op

belangrijke posities krijgt een uitnodiging. De koning wilde al zijn gasten laten zien hoe

machtig en rijk hij was. Het feestje duurde geen dag, maar een half jaar!  

 

Het lijkt wel alsof Ahasveros hier bij alles roept: Zie mij! En dat is iets heel menselijks. Mensen

willen bijzonder gevonden worden. Of in ieder geval gezien worden. Hij pocht graag met dat

wat hij heeft, en organiseert niet voor niets zo’n feest.  

 

Herken jij het verlangen gezien te willen worden? 

Doe jij dingen om gezien te worden? Is dat bewust? 

Wat vind je daar van?  

 

Weet dat God jou altijd ziet, elke dag weer. Hij ziet jou je werk als moeder doen. De mooie

dingen, de moeilijke dingen, de dingen die je niet zo goed begrijpt. Dat werk wordt niet altijd

opgemerkt, en het liefst krijgen we daar ook waardering voor. Weet dat Hij het altijd ziet, dat je

daar geen gekke sprongen voor hoeft te doen.  

 

Weekly Devotionals
Zoek elke dag een rustig plekje, adem een paar keer diep in en uit en nodig God uit

voor dit moment met Hem of dank Hem voor weer een nieuwe dag. Houd pen en

papier in de buurt voor als je dingen wilt opschrijven.

Dag 1-1



 

Lees Ester 1:10-20

 

Op de zevende dag van het feest had de koning te veel wijn gedronken. We weten allemaal

dat te veel wijn drinken gedrag kan veroorzaken dat niet wenselijk is. De Bijbel schrijft dat de

koning heel vrolijk was. Hij wilde dat zijn vrouw Koningin Wasti bij hem kwam, zodat hij kon

laten zien hoe mooi ze was. Maar ze wilde niet. Dat maakte de koning zó boos dat hij besloot

dat Wasti geen koningin meer mocht zijn.  

 

Wasti stelde hier een grens. Iets wat superdapper was en haar veel kostte, maar ze liet niet

over zich heen lopen.  

 

Hoe bewaak jij je grenzen? 

Vind je dat lastig?

Wat zou je hierin willen leren?

Hoe leer je jouw kinderen hun grenzen te bewaken? 

 

Bid dit gebed: 

Dank U Heer dat ik mag opkomen voor mezelf. Help mij dit mijzelf en mijn kinderen te leren,

ook als dat lastig is.

Weekly Devotionals
Zoek elke dag een rustig plekje, adem een paar keer diep in en uit en nodig God uit

voor dit moment met Hem of dank Hem voor weer een nieuwe dag. Houd pen en

papier in de buurt voor als je dingen wilt opschrijven.

Dag 1-2



Een nieuwe koningin  

 

Lees Esther 2:1-11 

 

Koning Ahasveros kwam bij zinnen en dacht na over hoe hij was omgegaan met zijn vrouw Wasti. Hij

kreeg spijt. Zijn dienaren bedachten een plan waardoor de koning nieuwe vrouwen kon krijgen. Mooi,

jonge vrouwen die nog nooit met iemand geslapen hadden en die een schoonheidsbehandeling

zouden krijgen. Dan kon de koning het mooiste meisje uitkiezen om zijn nieuwe vrouw te

worden.  Mordechai was een Joodse man die in Susa woonde. Hij zorgde voor zijn nichtje: Esther. Het

was een prachtig mooi meisje. En ook zij ging naar het vrouwenhuis van de koning. Hegai bewaakte de

vrouwen en vond Esther aardig. Hij zorgde ervoor dat ze in het mooiste deel van het vrouwenhuis

woonde. 

 

Mordechai had Esther verboden te vertellen uit welke familie ze kwam omdat ze Joods was. En veel

mensen haatten de Joden. Dat kon dus gevaarlijk voor haar zijn.  

 

Esther kon eigenlijk niet zijn wie ze écht is. Kan jij dat wel? 

 

Zijn er dingen die jij niet laat zien, uit angst of schaamte?

Wat voor effect heeft dat op jouw rol als moeder of vrouw? 

Wat zou je daarmee willen? 

 

Angst is niet van onze God. Als je angst in je leven kent, kan dat heel belemmerend werken. Welke

angsten wil jij in Gods handen leggen? Leer deze tekst uit je hoofd:  Waar de Geest van de Heer is, daar

is vrijheid. 2 Korintiers 3:17-18 

 

Bid dit gebed:

Heer in U is geen angst, wilt U mijn angst weghalen en mij helpen in vrijheid te leven.  Bid dit gebed ook

met je kinderen als ze angsten hebben die terugkomen. En dank God voor de vrijheid die Hij geeft!

Weekly Devotionals
Dag 2



Het volk redden 

 

Lees Esther 2:12-23 

 

Esther wordt koningin. Het lijkt erop dat koning Ahasveros zijn Wasti alweer lang en breed vergeten is. Hij

vindt Esther de mooiste en de liefste.  Wie denkt dat het een sprookje is waar iedereen lang en gelukkig

leeft, heeft het mis. Op de achtergrond worden wrede plannen gesmeed. Mordechai voorkomt een

moord op de koning. Maar niet kort daarna is hij degene die op een zwarte lijst komt te staan omdat hij

niet wil knielen voor Haman, een hoge pief van de koning.  Haman denkt alleen aan zijn eigen belang en

alles wat dat in de weg staat moet wijken. Dat heeft nare gevolgen.  

 

Hoe zorg jij ervoor dat je niet alleen aan jezelf denkt? 

Hoe kun je met een ander mee-lijden?

Hoe zou Jezus dat doen denk je? 

Hoe kan je je kinderen helpen of leren keuzes te maken die goed zijn voor iedereen? 

Hoe doe je dat zelf? 

 

Bid dit gebed:

Heer wilt U mij helpen in alles ook aan de ander te denken. Wilt U mijn keuze helpen maken die

uiteindelijk goed uitpakken voor iedereen. Wilt U mij helpen dit ook aan mijn kinderen te leren.

Weekly Devotionals
Dag 3



Lees Ester 4:1-17 

 

Mordechai hoorde wat Haman van plan is. Dat maakt hem ontzettend verdrietig. Hij trekt zijn

rouwkleren aan en loopt daarmee door de stad. Esther krijgt dit te horen en schrikt ervan. Ze

stuurt hem andere kleren maar krijgt die weer terug. Uiteindelijk stuurt ze een bode naar

Mordechai toe om erachte ter komen wat er aan de hand is. Mordechai vertelt het hele verhaal

en wil dat Esther naar de koning gaat om dit wrede plan te stoppen. Maar er is één probleem:

zonder toestemming mag je niet naar koning. Dat is levensgevaarlijk. Esther wil dan ook niet

gaan. Maar Mordechai laat het er niet bij zitten. Hij zegt in vers 14:  ‘Als jij niet gaat zal er wel

op een andere manier hulp komen. De Joden zullen dan gered worden, maar jij en je familie

zullen sterven. En weet je wat ik denk? Misschien heeft het wel zo moeten zijn. Misschien moest

jij wel koningin worden om je volk te redden.’ 

 

Die laatste zin is misschien wel het bekendste van het verhaal van Ester. En ze lijken zo mooi.

De zinnen die er aan vooraf gaan zijn echter best pittig. Er zit gezien de geschiedenis van de

Amalekieten ook wel een kern van waarheid in. Heeft Esther hier echt een keus?  

 

Ze kiest ervoor om te gaan, ook al is ze bang. ‘Als ik moet sterven, dan moet dat maar,’ zijn

haar woorden.  

 

Kijk eens naar jouw leven als moeder. 

Wat vind jij moeilijk? 

Waar kijk jij als een berg tegenop? 

Kan het zo zijn dat jij op deze plek zit omdat jij daar iets aan kunt veranderen?  

 

Als moeder kun je het leven ook best moeilijk vinden. Misschien vind je het opvoeden wel heel

moeilijk. Of heb je een relatie die niet lekker loopt. Sommige moeders hebben het gevoel dat

ze niet voor het moederschap zijn gemaakt, zo zwaar kan het voelen. Maar ook jij bent niet

voor niets op deze plek gezet. Je hebt een bijzonder taak waar soms vaker dan je wilt een

hoop moed voor nodig is, maar wat in de toekomst echt het verschil gaat maken.  

Weekly Devotionals
Dag 4-1



It takes a village 

 

Weet je wat zo tof is? Esther gaat niet alleen op pad. Fysiek wel, maar geestelijk staat er een

heel leger achter haar. In het stukje voor deze laatste zin uit vers 16 lees je dit:  “Roep alle

Joden in Susa bij elkaar. Spreek af dat jullie niet meer eten en drinken, drie dagen lang. Doe

dat voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en ook ’s nachts niet. Mijn dienaressen en ik

zullen ook niet meer eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al is dat tegen de

wet.” Ze roept haar hele volk op om haar te steunen door te vasten. Ook zij en haar dienaren

gaan vasten.  

 

In het Jodendom is vasten een veel voorkomend gebruik. Een reden om te vasten is als er tot

inkeer gekomen moet worden. Esther zet dus haar hele gemeenschap in om geestelijk met

haar mee te strijden om de koning tot inkeer te laten komen.  

 

Eigenlijk vind ik dit wel een tof voorbeeld van dat het belangrijk is dat je mensen om je heen

hebt die je steunen als het moeilijk is. 

 

Heb jij een of meer vriendinnen, familieleden of goede bekenden om je heen met wie je

het kan hebben over jouw rol als moeder en alles wat daarbij hoort? 

Mensen die voor jouw taak als moeder kunnen bidden als het lastig is in de opvoeding,

als je kind ziek is of als er iets in je relatie niet lekker gaat? 

Als je dit niet hebt, hoe zou je meer mensen kunnen leren kennen? 

Heb je bijvoorbeeld een kerk in de buurt waar je eens wilt kijken?  

 

Heb jij behoefte aan een groep moeders waarmee je je moederschap en geloofsleven kunt

delen? Check dan eens ons moedergroepmateriaal en start een Moms United Group! Klik hier

voor meer info of surf naar www.powertothemamas.nl/moms-united-groep

 

Bid dit gebed: 

Heer wilt U mij mensen om mij heen geven die voor mij kunnen bidden, vasten of wat ook

nodig is als ik in een onprettige situatie kom. Wilt U mij helpen mijn netwerk te vergroten als

dit nodig is. Wilt U mij helpen om mijn kinderen te leren dat het belangrijk is om elkaar te

helpen.

Weekly DevotionalsDag 4-2



Lees Esther 5 

 

Oh yeah. Esther raapt al haar moed bij elkaar en gaat naar de koning. Als ze voor de ingang staat van de

paleiszaal, ziet hij haar. Hij voelt weer hoeveel hij van haar houdt en wijst met zijn staf naar haar. Ze mag

binnenkomen! Wauw!  

 

De koning vraagt Esther wat zij wil. Esther vertelt de koning dat ze graag wil dat hij bij haar komt eten

met Haman. Tijdens het eten vraagt hij weer wat haar wens is. Esther zegt dat ze wil dat de koning en

Haman morgen weer komen eten. Dan zal ze vertellen wat haar wens is.  

 

Bij het verlaten van het paleis ziet Haman Mordechai. Hij wordt woedend omdat Mordechai niet voor

hem buigt. Hij gaat naar huis en vertelt daar waarom hij zo geweldig is en dat hij morgen wéér met de

koning bij de koningin mag eten. Maar ook dat hij daar eigenlijk niet tevreden mee is omdat hij

Mordechai daar ziet. Hamans’ vrouw en zijn vrienden bedenken een gemeen plan waarmee ze

Mordechai willen doden.  

 

Het lijkt wel of niemand Haman eerlijk durft te vertellen dat wat hij wil eigenlijk een slecht plan is. Eerlijk

zijn is iets anders dan iemand volledig afbranden en of zoutloze kritiek geven. Het kan juist helpen

iemand weer op het rechte pad te krijgen. Goede vrienden kunnen die eerlijkheid bieden. 

 

Wat heb je eraan om eerlijk te zijn? 

Heb jij vriendinnen waar je eerlijk tegen kan zijn en die eerlijk tegen jou zijn?

Hoe ben jij eerlijk als moeder als je iets ziet bij je kinderen? Geef je opbouwende feedback of kan

je dan bot uit de hoek komen?

Hoe leer je je kinderen eerlijk te zijn over dingen?  

 

Bid dit gebed: 

Heer wilt U mij helpen om mijzelf zuiver te blijven zien. Wilt U mijn ego aanspreken als het weer eens te

groot is. En wilt U mij helpen bij het aanspreken van anderen als dit nodig is, zodat dat op een fijne

manier gebeurt en niet beschadigt.

Weekly DevotionalsDag 5



Lees Esther 8 t/m 10 door

 

In het hele boek Esther wordt de naam van God niet een keer genoemd. Toch lijkt het door de verhalen

heen wel zo dat Hij er bij is.  

 

Het Joodse volk wordt op een bijzondere manier gered. Dat kan toch geen toeval zijn?  Het mooie

hieraan vind ik dat je niet altijd Gods naam hoeft te noemen om er verzekerd van te zijn dat Hij met je

meegaat. God gaat met je mee op weg naar het schoolplein, als je met iemand in gesprek bent, als je

op je werk bent. Zelfs als je slaapt is Hij daar. 

 

Geloof je dat Hij altijd bij je is en dat Hij altijd met je mee gaat?  

 

De wet die Haman heeft gemaakt (alle Joden doden) kan niet zomaar veranderd worden. Maar

Mordechai mag een nieuwe wet maken, die de oude teniet verklaart. Toen alle Joden dat hoorden,

slaakten zij een zucht van blijdschap. Ze grijpen deze gebeurtenis aan om een feest te vieren, ook al

weten ze ook dat er nog vijanden zijn. Uiteindelijk ontstaat er een nieuw feest, dat op twee dagen

gevierd wordt. 

 

Wat vind jij in het leven waard om te vieren? 

Vier jij overwinningen – hoe klein of groot ook – samen met je kinderen? 

Wat doet vieren met je hoofd en hart denk je?

Wat is het eerste dat je gaat vieren binnenkort? 

 

Gebed:

Dank U Heer dat we mogen vieren wat we kunnen vieren. Wilt U mij laten zien waar U vreugde over

heeft en waar ik met mijn gezin een viering van mag maken.

Weekly Devotionals
Dag 6



Er zit ook zo’n krachtige vrouw in jou  

 

Esther maakt een grote ontwikkeling door. Ze groeit van ‘meisje’ naar ‘koningin’. Maar ze verandert ook

van iemand die haar Joodse afkomst verbergt in een trotse leider van het Joodse volk. Haar verhaal laat

zien dat helden niet geboren worden, maar gemaakt.  

 

Die ontwikkeling maak jij als moeder ook mee. Van onervaren jonge mama, groei je naarmate je

kinderen ouder worden naar een zelfverzekerdere moeder die weet wat ze doet. Of soms niet weet wat

ze doet, maar dan ook weet dat het goed komt.  

 

Ester maakt in haar verhaal een heleboel keuzes. Die keuzes leiden haar naar de plek waar ze uiteindelijk

kwam te staan. Met meer ervaring, vertrouwen en support van haar omgeving. 

 

De keuzes die jij maakt, creëren een sterke, moedige moeder. Ook al voelt het soms in het moment zelf

niet zo, en lijkt God soms de grote afwezige in een verhaal. Hij is erbij.

 

Hoe zeker voelde jij je toen je net een paar dagen moeder was? 

Hoe zeker voel jij je nu? 

Wat maakt het grootste verschil? 

Wat raakt jou in het groeiproces van Esther? 

Wat herken je daarin? 

Durf jij jouw proces ook te zien als een groeiproces?

 

Bid dit gebed:  

 

Heer dank U wel dat U mij laat groeien in mijn rol als moeder. Wilt U mij stap voor stap de weg blijven

wijzen, ook als ik zelf geen idee heb waar ik heenga of als ik Uw naam niet noem. Wilt U in mijn hart

blijven en mij influisteren wat het beste is voor mij en mijn gezin.

Weekly Devotionals
Dag 7



Hey mama!

you are awesome

ook als je zelf denkt

 

van niet ;-)


