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Wie van jullie moeders heeft de neiging dingen zelf op te lossen? Of om als je je

zorgen maakt, zelf in de actiemodus te komen en bijna te vergeten dat God er is en

met ons meegaat? I raise my hand! Ik doe dat zelf ook regelmatig. Al veel minder dan

7 jaar geleden, gelukkig, maar toch.  

Deze week gaan we kijken naar wat de Bijbel zegt over Hem bij je leven betrekken.

Want ik geloof en heb ervaren dat als je dat doet, je makkelijker de goede kant

opwandelt. Ook als dat niet de kant is die je in eerste instantie op zou willen. ;-) Met

Power to the Mama’s heb ik dat ook wel ervaren. Elk groot project dat ik in mijn hart

voel ontstaan leg ik aan Hem voor. En als ik er dan een bepaalde rust over ervaar, dan

ga ik ervoor. Als ik onrust ervaar, dan kan het nog zo’n mooi plan lijken maar dan laat ik

het liggen.  

Dat lukt overigens niet altijd makkelijk. Er zijn een paar dingen die ik toch heb

doorgevoerd ondanks dat ik ergens merkte dat het niet voor nu of voor het platform

was. Concreet zijn dat de planners en posters die we een tijdje hebben verkocht.

Hartstikke leuk product en veel moeders hebben er wat aan gehad. Maar het was meer

mijn idee dan Zijn idee.  

Overdenking



Dat ervaren heeft mij geholpen steeds weer terug te gaan naar de kern van wat we

doen. Past het daarbij en geeft het rust, dan gaan we.  In mijn privé leven heb ik ook

wel ervaren dat als je met God gaat, je een stuk fijner wandelt. In eerdere

liefdesrelaties bijvoorbeeld deed ik dat niet altijd, wat altijd hartzeer opleverde. En als

ik daar later dan aan terugdacht, voelde ik altijd schaamte en schuld. Maar toen ik

eenmaal die dingen met God ging doornemen en bekijken vanuit Zijn perspectief,

verdween dat en kon ik door vergeving de hartzeer loslaten. Ook achteraf kan hij

paden rechtmaken. (Als je de instastories hebt gevolgd afgelopen weekend, heb je

gezien welk pad in Zuid-Limburg voor mij een hele belangrijke is, omdat God dit

proces voor een deel daar aan mij openbaarde.)

Lees deze week de bijbelteksten die bij elke dag horen. Overdenk de reflectievragen

en ontdek op welke manier jij God bij je leven als moeder, vrouw én gezin betrekt en

welke paden jij mag gaan bewandelen.

Veel zegen!

Liefs Daniëlle

Overdenking



Bijbel (ik daag je uit ook een papieren Bijbel te gebruiken, maar een digitale mag natuurlijk

ook, mits je alle andere meldingen even uitzet)

Tien minuten tot een kwartiertje van je tijd

Een pen en papier

De download die is gecommuniceerd in de blog of het blog zelf 

Wat heb je nodig voor de Weekly Devotionals? 

Hoe begin ik? 

Zoek een rustig plekje, doe je ogen dicht, adem een paar keer diep in en uit en vraag de Heer

om je vandaag te vullen met Zijn woord.  

Hoe eindig ik? 

Dank de Heer voor deze tijd met Hem en vraag Hem inzichten te geven als dat nodig is. Het

kan best zijn dat dat wat je vandaag leest nog een paar dagen door resoneert of later

terugkomt. 

Het proces

Het kan best zijn dat je door deze devotionals in een groeiproces komt wat betreft geloof. Dat

hopen wij in ieder geval wel. Het is mooi om dat te volgen. Schrijf als je wilt elke keer in een

paar steekwoorden (of meer woorden) op wat er in je op komt of wat je kwijt wilt. Het is mooi

als je dit in een speciaal schriftje doet (wordt aan gewerkt!) zodat je je eigen reis met God kunt

volgen.

Succes en zegen!

Voorbereiding



Lees Spreuken 3:5-6 HSV  

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,en steun op je eigen inzicht niet.Ken Hem in al

je wegen,dan zal Híj je paden rechtmaken. Ken Hem in al je wegen. 

Hem kennen in alles wat je doet betekent iets anders dan God alleen maar even

vertellen over je plannen. Hem er in kennen, betekent dat je het aan Hem voorlegt. Dat

je Zijn wijsheid raadpleegt en overweegt.  

In het Hebreeuws staat hier ּדָעֵה֑ו - ḏā·‘ê·hū 

Dat woord betekent waarnemen, zien, ontdekken en onderscheiden. Maar ook: zich

bekend te maken. 

Maak Hem deelgenoot van je leven. Of het nu gaat om de opvoeding, welke kant je op

mag als vrouw, je relatie of werk. Hij heeft daar hele goede ideeën over die Hij aan jou

bekend wil maken. 

Reflectie: 

Op welke manier betrek jij God bij de dingen die je doet? 

Hoeveel ruimte geef jij Hem om mee te beslissen over jouw leven? 

Wat zou je hierin willen leren? Kan bijvoorbeeld ook zijn om Zijn leiding beter te

leren ervaren. 

Wat voor uitdaging/beslissing sta je nu voor? Heb je dat al bij God gebracht? 

Gebed:  

Heer dank U wel voor Uw leiding in mijn leven. Heer leer mij stap voor stap 

meer van U in mijn leven te ontdekken zodat ik steeds beter Uw weg leer te gaan.

Weekly Devotionals
Zoek elke dag een rustig plekje, adem een paar keer diep in en uit en nodig God uit

voor dit moment met Hem of dank Hem voor weer een nieuwe dag. Houd pen en

papier in de buurt voor als je dingen wilt opschrijven.

Dag 1



Lees Spreuken 5:22 Basisbijbel

Plannen mislukken als er niet goed over nagedacht wordt.

Maar goede plannen ontstaan door aan veel raadgevers om raad te vragen. 

Soms heb je gewoon een goed idee. Of is er een keuze die je moet maken en is dat

het in je hoofd helemaal. Toch is het wijs om te overleggen met anderen. Niet om ze

per definitie gelijk mee te laten beslissen, maar wel om te spiegelen. 

In het bedrijfsleven bestaan niet voor niets vele soorten adviseurs.  

Anderen kunnen jouw ideeen, problemen en moeilijke dingen waar je mee zit

spiegelen. Door ervoor te praten met anderen kan je tot nieuwe, betere inzichten

komen, maar er ook achter komen dat je zelf niet op het goede pad zit. Dingen goed

doordenken en spreken kost tijd, maar die tijd is het uiteindelijk waard.  

Reflectie:

Wat voor plannen heb jij momenteel? 

Wie in jouw omgeving vertrouw jij voldoende om mee te sparren? 

Op welke manier kan dit bijdragen aan jouw plannen? 

Wat vind je er spannend aan? 

Op welke manier kan je God betrekken bij je plannen en ideeën?  

Gebed:

Heer wilt U mij mensen om mij heen geven met wie ik mijn plannen kan delen. Wilt U

mij helpen te zien wie voor welk onderwerp geschikt is. Heer dank U wel dat U

betrokken wilt zijn bij mijn leven en dat U van mij houdt.

Weekly Devotionals
Dag 2



Lees Romeinen 11:33 Basisbijbel

Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn

plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen! 

Soms hebben we geen idee waar we het moeten zoeken. Of waar we God moeten

zoeken. Als je gezinsleven intens is door ziekte, als je kinderen oververmoeid zijn door

alle veranderingen, als je relatie niet lekker loopt of je je vriendinnen amper meer ziet…

dat kan best wat stress en vraagtekens oproepen.  

Bij grotere onderwerpen zoals verhuizen, werk, geld en gezondheid, is het soms

helemaal verwarrend. Waarom laat God ziekte toe? Waarom laat Hij bedrijven failliet

gaan? Waarom voorkomt Hij niet dat mensen hun huis gedwongen uit moeten of

kinderen overlijden? Dat is voor een mens heel moeilijk om te begrijpen. En als er al

een oplossing is voor dingen, is dat vaak ook eentje die je zelf niet had gekozen. 

Het komt hier echt neer op geloof en vertrouwen zonder het te begrijpen. Pas achteraf

zien we waartoe het heeft geleid.  

Reflectie:

Hoe gaat het in jouw gezin? 

Voor welke grote en kleine dingen in jullie (gezins)leven heb je antwoorden

nodig? Op wat voor plan van God ben je aan het wachten? Wat zijn je gevoelens

hierbij? 

Gebed:

Heer wilt U mij leiden en mij inzicht geven in de dingen waar ik voor sta. Wilt U mijn

gezin zegenen met rust en liefde. Dank U Heer dat U met mij meegaat. Ook als alles

goed gaat. Maar ook als het niet zo lekker gaat.

Weekly Devotionals
Dag 3



Psalm 119:105 Basisbijbel

Uw woord leidt mij.

Het is als een lamp voor mijn voeten,

een licht op mijn pad. 

 

De Bijbel biedt zoveel houvast.  

Reflectie:

Op welke manier ‘werkt’ Gods Woord voor jou? 

Hoe geef je hier iets van mee aan je kinderen? 

Wat voor lessen over het moederschap haal je uit de Bijbel? 

Wat zou je anderen daarover willen meegeven? Deel het in de besloten

Facebookgroep!  

Gebed: 

Heer wilt U mij laten zien hoe Uw Woord meer en meer een lamp voor mijn voet mag

zijn. Dat ik stap voor stap mag gaan en mijn kinderen mag leren op U te vertrouwen.

Weekly Devotionals
Dag 4



Lees Jeremia 29:11 Basisbijbel

Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor

jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor

jullie. 

Deze tekst is soms een beetje uit z’n context getrokken. Er zijn veel christenen die

hieruit opmaken dat ze steenrijk zullen worden of nooit ellende gaan meemaken. Maar

dat staat nergens expliciet vermeld.  

De Bijbel is wat dat betreft soms best abstract. Wat bedoelt God nu specifiek, precies

voor ons? Zijn plannen voor ons zijn altijd goed. De vraag is alleen hoe en wanneer ze

zich openbaren. Hier, nu of later. Hij is er in ieder geval op elk moment bij en zal met je

mee gaan.  

Reflectie:

Wat vind jij van deze tekst? 

Op welke manier geeft deze tekst jou houvast? Of geeft het juist

onduidelijkheid? Wat wil je God hierover vragen? Doe dat in gebed, wie zoekt

zal vinden! 

Gebed:  

Dank U wel voor de plannen die U voor mij heeft. Heer wilt U mij leren vertrouwen op

Uw plannen. Dat ik weet dat U het beste voor mij voor heeft en voor mij zal zorgen. En

dat ik met open armen Uw toekomst voor mij tegemoet ga.

Weekly DevotionalsDag 5



Jeremia 6:16 Basisbijbel

Dit zegt de Heer: "Mijn volk, sta eens even stil op de weg die je gaat. Vraag eens naar

de goede weg, de weg die je vroeger ging. Want als je die weg weer kiest, zal het

weer goed met je gaan. Dan zul je weer vrede hebben. Maar jullie zeggen: 'Wij willen

die weg niet.'  

God kan ons heel zachtjes influisteren welke kant we op moeten gaan. Maar wij zeggen

vaak: die weg willen wij niet. Omdat we het beter denken te weten of dat wat God ons

laat zien niet goed genoeg vinden.  Ik wilde bijvoorbeeld eerst echt niet bij mijn man in

Veenendaal gaan wonen. Hij had een klushuis. Echt zo’n eerst-strippen-en-dan-weer-

opbouwen project. Als ik ergens een hekel aan heb… is het op die manier constructie-

klussen. Maar ja, ik had een huurhuis en hij een koophuis en het was 2013. Dus de

huizenmarkt was ruk.  

Ik ging naar dat huis in Veenendaal. Wat God mij daar leerde, is hoe je van een huis

een thuis maakt en dat het niets te maken heeft met mooie vloeren of wc’s. Dat

constructiewerk daar ook bijhoort en het daardoor nog meer van jezelf

wordt.  Naarmate we het huis steeds meer verbeterden, werkte ik intern ook aan

verschillende emotionele opschoon- en opruimacties. 

Weekly Devotionals
Dag 6-1



Dat hele proces zorgde ervoor dat ik ons huidige huis in Amersfoort met heel andere

ogen kon bekijken toen we daar in 2015 voor het eerst doorheen liepen. Maar het

geldt ook voor mijn emotionele en geestelijke leven. Voor een muurtje afbreken draai

ik mijn hand niet meer om.  De weg die God wijst zal altijd goed genoeg zijn, en je op

plekken brengen die je anders nooit had gezien.

Reflectie:

Tegen wat heb jij weleens nee gezegd tegen God?

Ben je die weg uiteindelijk wel gaan wandelen?

Wat heeft dat gebracht?

Wat leert dit bijbelgedeelte je over gehoorzaamheid?

Wat wil je daar zelf nog in leren?

Gebed:

Dank U Heer dat U er altijd bent om ons de weg te wijzen. Vergeef me dat ik soms niet

luister en leer mij Uw stem beter herkennen.

Weekly Devotionals
Dag 6-2



Print deze poster uit en hang hem op een zichtbare plaats zodat Hij jou er

aan kan herinneren dat Hij betrokken wil zijn bij je leven! Ken Hem in al uw

wegen

Weekly Devotionals

Dag 7



Ken Hem 

in al uw wegen


