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Wat we kunnen leren van de Hebreeën brief 

Hebreeën brief in de Bijbel is geen makkelijke kost. Er wordt veel verwezen naar teksten uit

het Oude Testament en er worden veel vergelijkingen gemaakt. Toch is het een brief die ons

helpt in het begrijpen van ons geloof in Jezus en waarom Hij ons kan helpen volharden in

geloof.  

Door ons geloof in Jezus hebben we vrije toegang tot Gods aanwezigheid. We vallen

niet meer onder de wet van Mozes. Juist dát wordt zo duidelijk gemaakt in de

Hebreeën brief. Hij is dan ook geschreven voor de Joden in die tijd, die weer volgens

de wet wilden gaan leven. De schrijver van Hebreeën (wie dat is, is onduidelijk, een

aantal vermoeden Paulus) legt juist uit dat Jezus’ offer genoeg was en geloof in Hem

voldoende is.

De Hebreeën brief is te groot om helemaal te behandelen. Ik wil je wel aanmoedigen het in

zijn geheel te lezen. In deze Weekly Devotional zoomen we in op het voorbeeld dat Jezus is

geweest voor ons, en hoe we dat voor ogen mogen houden op onze weg door het leven als

gelovige.  

Blijf je ogen op Hem houden, ook al is de verleiding een andere kant op te gaan aanwezig. Of

soms gewoon makkelijker. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En Hij weet doordat Hij

mens geweest is, als geen ander hoe moeilijk het voor de mens is omdat zuiver te blijven

geloven. Hij kent de afleiding en misleiding van deze wereld. En toch is daar Zijn Genade.

Ook voor jou, als moeder en vrouw. Elke dag weer.  

Veel zegen deze week! 

Groeten,

Daniëlle Koudijs

Overdenking



Bijbel (ik daag je uit ook een papieren Bijbel te gebruiken, maar een digitale mag natuurlijk

ook, mits je alle andere meldingen even uitzet)

Tien minuten tot een kwartiertje van je tijd

Een pen en papier

De download die is gecommuniceerd in de blog of het blog zelf 

Wat heb je nodig voor de Weekly Devotionals? 

Hoe begin ik? 

Zoek een rustig plekje, doe je ogen dicht, adem een paar keer diep in en uit en vraag de Heer

om je vandaag te vullen met Zijn woord.  

Hoe eindig ik? 

Dank de Heer voor deze tijd met Hem en vraag Hem inzichten te geven als dat nodig is. Het

kan best zijn dat dat wat je vandaag leest nog een paar dagen door resoneert of later

terugkomt. 

Het proces

Het kan best zijn dat je door deze devotionals in een groeiproces komt wat betreft geloof. Dat

hopen wij in ieder geval wel. Het is mooi om dat te volgen. Schrijf als je wilt elke keer in een

paar steekwoorden (of meer woorden) op wat er in je op komt of wat je kwijt wilt. Het is mooi

als je dit in een speciaal schriftje doet (wordt aan gewerkt!) zodat je je eigen reis met God kunt

volgen.

Succes en zegen!

Voorbereiding



Lees Hebreeën 1:11-13 

Door Jezus kunnen de mensen bij God horen. Jezus én de mensen die bij God

horen, zijn allebei uit God geboren. Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor om

de mensen zijn broeders en zusters te noemen. 12 Jezus zegt namelijk: "Ik zal

tegen mijn broeders over U spreken. Als we bij elkaar komen, zal Ik U met mijn

liederen prijzen." 13 En Hij zegt ook: "Ik zal op God vertrouwen." En ook: "Hier

ben Ik, met de kinderen die God Mij heeft gegeven." 

Geloof jij in Jezus als Zoon van God? Goed nieuws! Dan hoor jij tot Gods

familie!  Je hebt dit misschien al wel vaker gehoord. Maar nu lees je het ook in

de Bijbel. Jezus spreekt over jou, als Hij het hier heeft over broeders en zusters.  

Reflectie: 

Geloof jij dat, dat Jezus hier ook over jou spreekt? Als niet, wat maakt dat

je dit niet gelooft? 

Geloven in Jezus, maakt je erfgenaam van God. "Wie in de Zoon gelooft,

heeft eeuwig leven." (Johannes 3:36a) 

Geloof jij in Jezus, als de opgestane Zoon van God die voor onze zonden is

gestorven? Ja? Spreek dan hardop uit: Ik ben een dochter van de Koning.

Jezus heeft het in dit bijbelgedeelte ook over mij als Hij over broeders en

zusters spreekt.  

Hoe voelt het om dit hardop uit te spreken?  

Weekly Devotionals
Zoek elke dag een rustig plekje, adem een paar keer diep in en uit en nodig God uit

voor dit moment met Hem of dank Hem voor weer een nieuwe dag. Houd pen en

papier in de buurt voor als je dingen wilt opschrijven.

Dag 1-1



Gebed:

Misschien maakt deze eerste dag je onrustig, omdat je nog nooit zo stil hebt

gestaan bij wat je gelooft. Of ervaar je juist een doorbraak in geloof, doordat je

zo hardop uitspreekt dat je bij God hoort en dit ook vol geloof wilt. Leg alle

onrust en blijdschap, onzekerheid en vragen bij Hem neer in gebed. God wil

niets liever dan jouw oprechte woorden en jouw hart. Hij zal je rust geven als je

het uitspreekt! En onthoud: geloven is een proces. Blijf lezen in Zijn Woord en

blijf met Hem in gesprek door gebed. Stap voor stap!

Weekly Devotionals
Zoek elke dag een rustig plekje, adem een paar keer diep in en uit en nodig God uit

voor dit moment met Hem of dank Hem voor weer een nieuwe dag. Houd pen en

papier in de buurt voor als je dingen wilt opschrijven.

Dag 1-2



Weekly Devotionals
Lees Hebreeën 2:14-18 

Die kinderen zijn van vlees en bloed. Daarom is ook Jezus een mens van vlees en

bloed geworden. Zo kon Jezus door zijn dood de duivel zijn macht afnemen. De

duivel heeft niet langer de macht over de dood. 15 En zo kon Hij alle mensen

bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun angst voor de

dood. 16 Want Jezus ging niet de ongehoorzame engelen redden, maar Hij ging

het ongehoorzame volk van Abraham redden. 17 Daarom moest Jezus in alles

helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw

Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal

begrijpt.  En zo kon Hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven.

18 Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem

ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen

als hun dat ook gebeurt. 

Wauw. Heb je ooit zo helder gelezen waarom Jezus mens moest worden? Om

ons te begrijpen!  Als geen ander kent Hij de verleidingen en misleidingen die

wij als mens doormaken. Ook al wonen en leven we nu in een andere tijd, de

misleidingen en verleidingen zijn nog steeds hetzelfde. De duivel wil ons nog

steeds op alle mogelijke manieren ver van God weghouden. Jezus heeft dit

ervaren en begrijpt dus hoe moeilijk het kan zijn. Hij wist echter door Gods

kracht vol te houden en vrij van zonde te blijven. 

Hoe tof is dat. Want daardoor hebben wij het voorbeeld gekregen dat we nodig

hebben: Jezus kan ons écht leren hoe we naar Gods wil kunnen leven. Hij heeft

het zelf immers met succes voorgeleefd.  

Ik klink misschien euforisch over niet zo leuke zaken zoals zonde, maar ik vind

het zo mooi hoe God ons helpt door Jezus heen. Hij is zo liefdevol, dat Hij ons

Zijn eigen Zoon heeft gegeven. Zodat wij samen met Hem dichtbij kunnen

komen.  
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Weekly Devotionals

Reflectie:

Als je leest dat Jezus naar aarde is gekomen om ons beter te begrijpen en

ons zo beter kan helpen dichterbij God te leven, wat doet dat dan met je? 

Met dit in je achterhoofd, hoe verandert jouw kijk op God als Vader?

En op Jezus zelf?

Hoe kan dit inzicht jou helpen op jouw weg als gelovige? 

Gebed:

Vertel God in gebed voor welke inzichten je dankbaar bent maar ook waar je

nog gebed voor nodig hebt of waar je vragen over hebt. Vraag de Heilige Geest

om inzichten en om fijngevoeligheid voor wat God je wil laten zien deze week.

Dag 2-2



Lees Hebreeën 3:1-6 

Broeders en zusters, God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen. Daarom

moeten jullie alleen letten op Jezus Christus. Hij is het die ons het goede nieuws

gebracht heeft. En Hij is ook de Hogepriester van ons geloof. 2 Hij is trouw aan

God, die Hem die taak gegeven heeft. Net zoals Mozes trouw was aan God in het

huis van God. 3 Maar Jezus heeft veel meer eer gekregen dan Mozes. Net zoals

iemand die een mooi huis heeft gebouwd, meer wordt geprezen dan het huis. 4

Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dít alles gebouwd heeft,

is God. 5 Mozes was een gehoorzaam dienaar in het hele huis van God (de tent

van ontmoeting). En wat hij deed, had te maken met dingen die later nog zouden

komen. 6 Maar Christus is als Zoon Meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis.  

Maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op

de Heer blijven vertrouwen.  

Wij zijn het huis van Jezus. Door Zijn komst en de weg die is vrijgemaakt door

Hem, is er een nieuwe fase aangebroken voor gelovigen die anders is dan in de

tijd van Mozes. Het is een stap verder dan dat. Dat maakt ook dat Jezus volgen

belangrijker is dan de wet van Mozes, iets wat de Joden in die tijd weer wilden

gaan doen.  

Ik snap het ergens wel, dat ze terug wilden naar hoe zij de wet volgden. Dat was

lekker concreet en duidelijk, inclusief de offers die ze moesten brengen als ze

zondigden. Het nieuwe verbond met Jezus is mooier en beter, maar ook nieuw

en anders. Want, als je gered bent voor altijd, wat doe je dan als je weer een

keer zondigt? En goed leven, wat is dat nou precies?  

Weekly Devotionals
Dag 3-1 



Jezus zegt zelf in Mattheüs 5:17 dat de wetten van Mozes nog steeds gelden.

Het probleem is alleen, dat de wet is gaan dienen als negatief criterium, als straf.

Terwijl het juist een wijsheid is dat je helpt om goed te leven.  

In een artikel lees ik deze uitleg: 

“Paulus leert ons dat de wet gezien kon worden als een muur die de Joden van

de rest van de wereld scheidde, maar dat Jezus de vijandschap, namelijk de wet

van de geboden, die uit bepalingen bestond, tenietgedaan heeft. Deze

vijandschap heeft Hij aan het kruis gedood. (Efeze 2:14-16). Het positieve van de

wet, de liefdevolle onderwijzing en de wijsheid van God, zal altijd blijven. Het

negatieve van de wet, de angst voor overtreding en straf, is door Jezus teniet

gedaan aan het kruis. ‘Het getuigt niet meer tegen ons, want het is uit ons

midden weggenomen’. Daarom kon Jezus de wet samenvatten als ‘Heb God lief

met alles wat je hebt en wat je bent en je naaste als jezelf’, zonder er één komma

van af te doen.” 

We mogen dus in vrijheid leven en geloven in Jezus, met vallen en opstaan, als

kinderen van een liefdevolle Vader die ons de juiste weg wijst door Zijn woord. 

Reflectie: 

Wat is de Wet van Mozes voor jou?

Hoe ervaar jij Jezus offer hierin? 

Wat heb je voor nieuwe inzichten gekregen? 

Wat wil je hier nog over leren? 

Hoe ga je dat aanpakken? 

Gebed:

Vertel God in je eigen woorden waar je dankbaar voor bent en waar je vragen

over hebt of waar je gebed voor nodig hebt.

Weekly Devotionals
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Lees Hebreeën 3:18-19 en Hebreeën 4:1 

Hebr. 3:18-19

En aan wie zwoer God dat zij niet de rust zouden binnengaan die Hij hun had willen

geven? Aan de mensen die Hem ongehoorzaam waren geweest. 19 We zien dus dat ze

door hun ongeloof Gods rust niet konden binnengaan. 

Hebr. 4:1

Zorg er dus voor dat jullie wél die rust binnengaan. Zorg ervoor dat het niet lijkt alsof

jullie achterblijven. Want de belofte dat we in Gods rust kunnen binnengaan, bestaat

nog steeds.  

God wil ons graag rust geven, zoals je hierboven ook weer leest. En Zijn rust

binnengaan, heeft alles te maken met in Hem geloven en op Hem vertrouwen. 

Misschien herken je dit zelf ook wel: in tijden dat je geloof rotsvast is, ervaar je de rust

van God. Als dat rotsvaste geloof ontbreekt, is er onrust en doe je meer op eigen

kracht. God vraagt ons om ook in die tijden volledig in Hem te geloven, zodat we Zijn

rust binnen kunnen gaan.  

Reflectie: 

Heb jij Gods rust wel eens ervaren? 

Zo ja, hoe? 

In hoeverre heeft rotsvast geloof met Zijn rust te maken, denk je? 

Hoe is dat voor jou?

Welke invloed heeft dit in jouw gezin? 

Wat zou je hierin nog willen leren? 

Hoe ga je dat aanpakken? Zoek deze week bijvoorbeeld een artikel over dit

thema.  

Gebed:

Heer, Dank U wel dat U ons Uw rust wilt geven. Wilt U mij helpen hier in te 

groeien en meer en meer op U te leren vertrouwen. Dank U wel voor Uw liefde Heer.

Weekly DevotionalsDag 4



Lees Hebreeën 4:4-11 

Daarom geeft God de mensen een nieuwe kans. En Hij geeft die kans vandaag.

Want veel later zegt Hij door David in de Psalmen, zoals hierboven staat: "Als jullie

Mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam." … We

moeten dus goed ons best doen om die rust binnen te gaan. Want als we

ongehoorzaam zijn, zullen we die rust mislopen. Net zoals het volk Israël die rust

misliep door zijn ongehoorzaamheid.  

Elke dag geeft God ons opnieuw de kans Hem te volgen en Hem te vertrouwen.

Dat gaat niet vanzelf, we moeten er wel ons best voor doen. ‘Heb God lief boven

alles, en je naaste als jezelf’ is de korte samenvatting van de tien geboden zoals

Jezus het zelf zegt. 

Reflectie:

Wat heeft dit te maken met je best doen voor God? 

Waarom is dat nodig? 

Hoe kan je hier vorm aan geven in je gezin?

Ben jij wel eens koppig als het gaat om aannemen van wat God zegt in Zijn

Woord? Hoe reageer je daar dan op? 

Hoe kan dit jouw geloofsleven beïnvloeden? 

Wat zou je hier anders in willen? 

Wat heb je daarvoor nodig? Zet deze week 1 stap in die richting!  

Gebed:

Heer, dank U wel voor de inzichten die ik deze week krijg. Wilt U mij duidelijk

maken wat ik mag leren en waar ik mij naar mag uitstrekken. Dank U voor Uw liefde

en Uw wijsheid. Help mij U begrijpen Heer, zodat ik steeds dichter bij U kan leven

zoals U het heeft bedoeld.

Weekly Devotionals
Dag 5



Lees Hebreeën 4:12-16 

Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het

scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar

kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. 

 Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. 13

Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en doen, is zichtbaar

voor God. En we zullen tegenover Hem verantwoordelijk zijn voor alles wat we

hebben gedaan. 14 Maar wij hebben dus een machtige Hogepriester. Hij is de

hoogste hemel binnen gegaan. Die Hogepriester is Jezus, de Zoon van God. Aan

dat geloof moeten we vasthouden. 15 We hebben een Hogepriester die ons kan

begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde

manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit

ongehoorzaam aan God. 16 Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods

troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van

Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd

goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. 

Het woord van God vind je in de Bijbel. Het vertelt je wat goed is en wat niet. Het

geeft wijsheid over richtingen en keuzes. En ook al staan niet alle levensvragen er

zwart op wit in, het geeft je genoeg handvatten om liefdevolle te reageren op

welke situatie dan ook. Je merkt dat als je voelt dat het Woord iets in je doet.

Misschien roept het wel weerstand op. Interessant is dan om te onderzoeken: wil

God me hier niet gewoon ergens op wijzen? Mag ik mijn eigen koppigheid laten

gaan? 

Weekly DevotionalsDag 6-1



Is dat makkelijk? Nee. Christen zijn en Jezus volgen is een manier van leven die je

met vallen en opstaan leert. God verlangt ernaar dat je hierin groeit en van baby

in geloof naar volwassene gaat. Daarom zal Hij je ook willen vergeven, als je

oprecht bent in je handelen. Ook als je even afdwaalt, en vervolgens terugkomt

omdat je weet dat dat tóch beter is.  

Reflectie:

Ben jij door het Woord weleens terecht gewezen? 

Hoe merkte je dat? 

Op welke manier wil jij je kinderen voorleven wat christenzijn is?

Waarom vind je dat belangrijk?

Hoe gaat het groeien in geloof jou af? 

Wat vind je van de gedachte dat Jezus weet hoe het voelt om mens te zijn,

inclusief de verleidingen die daarbij horen? 

Hoe kan Hij je hierdoor helpen?  

Gebed:

Dank God voor alle nieuwe inzichten die je deze week hebt gekregen. Praat ook

met Hem over alles waar je nog vragen over hebt of waar je nog duidelijkheid

over wilt. Bid om kracht en liefde om door te gaan op de weg die je bent

ingeslagen en vraag om een zegen over jouw groei als christen, als moeder,

vrouw en gezin.

Weekly Devotionals
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Vandaag een tekst om te memoriseren, zodat die je terug naar Jezus

kan leiden als je het moeilijk hebt.  

Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. 

Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen.

Weekly Devotionals
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Want Hij zal altijd goed en

vriendelijk voor ons zijn.

Hij zal ons op het juiste

moment te hulp komen.


