
Ik verveel me rot!

Da’s natuurlijk niet leuk. Hier dan, 10
opdrachtjes voor in een pot. Knip ze uit en
vouw ze dubbel. Stop ze in een pot of blik en
graaien maar! De opdracht die je pakt, kan je
doen. Veel plezier!
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Verdekt opgesteld
Vraag een oud, wit laken aan je

ouders waar je op mag verven en
verf deze in de kleuren van het
bos. Ga zodra de verf droog is

naar het bos of het park en bouw
met hulp van takken, struiken en

bomen je eigen verdekt
opgestelde plekje. Ideaal voor

het bekijken van in het bos
gevonden schatten of een hut

voor indianen en cowboys. 

Tentenkamp
Vraag een oud laken of
dekbedovertrek aan je

ouders. Verzamel stoelen en
bezemstelen, tafels en andere

objecten en bouw je eigen
tent! Kleedje erin, kussens

erbij, een boekje of tablet en
wat drinken en jij komt je tent

niet meer uit… :-) 

Het knikkervoetenbad
Maak samen met je moeder een

voetenbadje met water. Doe er een
heleboel knikkers in. Zet er twee

lege bakjes naast en doe een
wedstrijdje knikkers vangen! Wie
de meeste knikkers met z’n tenen

uit het water heeft gevist, heeft
gewonnen. 

Ook leuk! Als je er wat zeep in
doet, kun je schuim maken!

* Uit: Spelenderwijs verbinden en
hechten, Mets

Restaurant aan huis
Voor alle leeftijden! Wie maakt
de placemats? Wie bedenkt het
menu? Wie nodigt de buren uit?

En wie snijdt de komkommer?
Iedereen is ergens goed in.

Veel plezier met restaurantje
spelen, maar dan echt!

* Uit: Kletskoek, Joanneke
Wiersma

Bioscoop aan huis
Verander de woonkamer in

een bioscoop! Kies een leuke
film uit die je al lang niet hebt
gezien (of een nieuwe film als

je ouders Netflix hebben).
Gooi allemaal kussens en

dekens op de grond, zet wat
lekkers en wat drinken klaar
en geniet samen even leuk

van de film! 

Modeshow
Kies outfits uit voor elkaar
(ja, je kind ook voor jou)

en showen maar. Vergeet
niet om foto’s te maken! 

* Uit: Kletskoek, Joanneke
Wiersma

Het goede doel
Bak een taart, cake of cupcakes zoals

jij ze het lekkerst vindt. Deze ga je
straks verkopen! Kies samen een
goed doel waar je het geld voor

inzamelt. Maak als de cakejes/taart
klaar zijn mooie foto’s en stuur die
naar alle vrienden van je ouders.

Vergeet niet te vragen hoeveel geld
ze ervoor over hebben. Je ouders
kunnen je vast helpen met appen. 

Springplezier
Tijd voor actie! Breng een groot
matras naar de woonkamer en
spring, koppeltjeduikel, ren en
vlieg eroverheen. Pas natuurlijk

wel een beetje op met je
broertjes of zusjes. Wie van

jullie kan het vaakste van de ene
naar de andere kant van het

matras springen of
koppeltjeduikelen zonder

duizelig te worden?

Bouw een kasteel
Staan er in de schuur nog grote
dozen of verhuisdozen? Bouw

dan je eigen kasteel! Plak ze aan
elkaar en maak er deuren en

ramen in. Helemaal leuk: verf de
buitenkant zo dat het lijkt alsof

het kasteel is gebouwd van
stenen. Plezier gegarandeerd!

Kussengevecht
Pak alle kussens uit het huis

en houd een mega-
kussengevecht. Zet wel even
alle breekbare spulletjes aan

de kant. 

* Uit: Kletskoek, Joanneke
Wiersma


